VAN WILNA KUIPERS

Rusitig aan

Een van mijn grote helden is wijlen Christopher
Lloyd, jarenlang eigenaar en bewoner van het
landgoed Great Dixter in het Engelse East
Sussex. Hij was grappig, een groot planten-
liethebber en... hij hield van onkruid wieden.
Bezoekers zagen hem vaak ondersteboven door
de borders scharrelen, grommend maar genie-
tend. Want wieden geeft rust: je bent lekker bezig
en het ruimt lekker op. Natuurlijk wel handig als
je weet wat je moet weghalen. Ik heb een klant
die foto’s stuurt van de gloednieuwe beplanting
in zijn borders met de vraag: er staan hier negen
planten in een groepje, mogen die weg? En zo
niet, wil je dan tegen mijn vrouw zeggen dat het
onkruid was?

Ik breng rust in de tuin. Voor het oog en voor

de ziel. Ik geef geruststellende antwoorden op
moeilijke vragen van opdrachtgevers en ik vertel
wat je kunt doen om een rustig beeld in je tuin te
krijgen in plaats van de chaos die vaak ontstaat
als je de natuur zijn gang laat gaan. Vragen

als: ‘Mijn planten in de bloembakken worden
topzwaar, wat moet ik doen?’, wuif ik vriendelijk
doch beslist weg. Geen paniek, het zijn hang-
planten, u hoeft niets te doen. Hoe fijn is dat?

Helaas heeft niet iedereen oog voor wat goed
tuinwerk inhoudt: na enkele jaren werken in

een grote, zeer arbeidsintensieve tuin ben ik met
een jonge hulp met veel plezier aan het wieden,
vegen en snoeien. We genieten van het mooie
weer en ik ben trots op wat er in deze tuin bereikt
is, totdat mijn maatje vraagt: “Zeg Wilna, wordt
deze tuin eigenlijk ook onderhouden?’ Zucht. Zo
ontspannend kan tuinieren dus zijn. Chistopher
Lloyd had dit al vele jaren eerder in de gaten

en beheerste de kunst van het genieten

van de tuin. Hij rust zacht
in zijn geliefde aarde.
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